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Kerstnachtdienst 
24 december, 22.00 uur 
voorganger: Kees Kersbergen  

Aan de vleugel: Noor en Marc Vlierman 
Mannenkoor Excelsior o.l.v Ton Sauer  

Organist: Cees Meijering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOLDERMARKTEN 
 

Vrijdag 30 januari 2026 

Vrijdag 27 februari 2026 

Vrijdag 27 maart 2026 
 

17.00-20.00 uur in de kerk van Zoelen 
 



  



  

 

  



ALGEMENE GEGEVENS 

PROTESTANTSE GEMEENTE te LINGESTREEK, KERN ZOELEN 
 

Pastoraat: 

Predikant: Everdien Hagen, tel. 06-57569564 e-mail:domineehagen@pglingestreek.nl 

Predikant: Alex Brinkman, e-mail: domineebrinkman@pglingestreek.nl 

Kerkelijk werker: Sandra Schelling, tel. 06-15460673  

e-mail: sandraschelling@pglingestreek.nl 

Jongerenwerker: Scarlett Lerrick, tel. 06-54945600, e-mail: scarlett@pglingestreek.nl 

Kerkenraad: 

Voorzitter: J. van Zetten, tel. 06-23806135, e-mail: voorzitter@pglingestreek.nl 

Scriba: Jolanda de Koning, tel. 06-40411151, e-mail: scriba@pglingestreek.nl 

Diaconie: J. Vink, tel. 0344-681307 

Plaatselijk coördinator kernraad:  

Anne van de Werk, e-mail: coordinatorzoelen@pglingestreek.nl 

Völckerfonds: 

W.B. Lassche, tel. 06-53168921 

Onderhoudsfonds voor de Stefanuskerk: onderhoudsfondskerkzoelen@gmail.com 

Voorzitter: P. de Fijter, tel. 0344-681326 

Bankrekeningnummer: NL63 RABO 0362 9777 71 

Opgave bloemengroet: 

G. van Teeffelen, e-mail: gerdateeffelenvan@gmail.com, Tel. 06-23830764 

Collectebonnen: 

Collectebonnen per vel € 40,00, € 80,00 en € 200,00 (voor bonnen van € 1,00,  

€ 2,00 en € 5,00) Bestellen door overschrijving op bankrekeningnummer:  

NL95 ABNA 0122 7297 49 t.n.v. PG te Lingestreek, daarna berichtje naar  

T. van Zetten, tel. 0641080011, email: tonnyvanzetten61@hotmail.com 

Kopij de Kerk Roept: 

J. de Koning, tel. 06-40411151, e-mail: joldekoning@ziggo.nl 

Rommelmarkt: e-mail: rommelmarktzoelen@gmail.com 

Voorzitter: J. Nijhoff 

Verhuur en gebruik van de kerk:  

J. Vink, 0344-681307 of 06-45683351 

Begraafplaats: P. de Fijter, tel. 0344-681326 

Bank rekeningen t.n.v. PG Lingestreek: 

Kerkrentmeesters : IBAN nr. NL95 ABNA 0122 7297 49 collectebonnen+ kerkbalans 

Diaconie : IBAN nr. NL63 ABNA 0124 2315 94 

  



KERKDIENSTEN 
Alle diensten vanuit ZOELEN worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl 
 

Zondag 14 december – 10.00 uur – 3e advent 

Zoelen: voorganger Watze Flach uit Gorinchem 

 Organist: Piet van de Wege 
 

Zondag 21 december – 10.00 uur– 4e advent 

Asch: voorganger ds. Alex Brinkman 
 

Woensdag 24 december – 22.00 uur – Kerstnacht 

Zoelen: voorganger dhr. Kees Kersbergen uit Ede 

 Mannenkoor Excelsior o.l.v. Ton Sauer 

 Vleugel: Marc Vlierman en Noor Vlierman 

Organist: Cees Meijering 

Asch: voorganger mw. Melánia Hadnagy uit Dalfsen 

Buren: voorganger ds. Alex Brinkman 

Kerk-Avezaath: voorganger ds. Everdien Hagen 
 

Donderdag 25 december – 10.00 uur – Kerst  
Zoelen: voorganger ds. Alex Brinkman 

 Organist: Cees Meijering 

 Gospelkoor To Believe o.l.v. Wilna Sierksma 

Buren: voorganger ds. Wilco van Wakeren uit Veenendaal 

Kapel-Avezaath: voorganger Scarlett Lerrick – familiedienst 
 

Zondag 28 december – 10.00 uur 

Kapel-Avezaath: voorganger ds. Alex Brinkman 
 

Woensdag 31 december 2025 – 19.30 uur – oudjaarsavbond 

Zoelen: voorganger dhr. Aart van Drie uit Heteren 

 Organist: Cees Meijering 
 

Zondag 4 januari 2026 – 10.00 uur 

Asch: voorganger mr. Cor Verkade uit Gouda 
 

Zondag 11 januari – 10.00 uur 

Erichem: voorganger Scarlett Lerrick 

Kerk-Avezaath: voorganger ds. Alex Brinkman – Avondmaal 
 

Zondag 18 januari – 10.00 uur 

Buren: voorganger ds. Everdien Hagen 
 

Zondag 25 januari – 10.00 uur 

Zoelen: voorganger ds. Peter Bakker uit Zeist 
 

Zondag 1 februari – 10.00 uur 

Erichem: voorganger ds. Alex Brinkman 

 



MEDITATIE 
 

De Adventsperiode breekt aan. We leven toe naar Kerst. We leven toe naar de 

geboorte van niet alleen kindje Jezus: in de aankondiging van de geboorte van Jezus 

in Lucas 1:32 en 33 wordt Jezus al ‘Zoon van de Allerhoogste’ en ‘Koning tot in 

eeuwigheid’ genoemd. Dat zijn grote woorden en Advent geeft ons de tijd om die 

boodschap in te laten dalen. We mogen ons eraan vasthouden, juist in een tijd waarin 

er zoveel onrust is en er zoveel verandert. Er verandert niet alleen veel in de wereld, 

ook in ons persoonlijke leven en ook binnen de PG Lingestreek. 

Advent is een tijd van stilte en inkeer. Adventus betekent komst. We bereiden ons 

voor op de komst van Jezus. Maar hoe kunnen we daar vorm aan geven? Hoeveel 

ruimte is er in ons persoonlijke leven voor de Zoon van de levende God?  

Er is een bekend adventslied dat begint met de vraag: ‘Hoe zal ik U ontvangen?’ Het 

is een gebed gericht tot Christus. Het spreekt van een vertrouwelijke omgang met 

Gods Zoon. ‘Christus, hoe zal ik U ontvangen?’ Maar is dat waar we echt op zitten te 

wachten? Dat Christus in ons leven komt?  
 

In Openbaring 3:20 zegt Jezus:  

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal 

Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.” 

Met kerst ontvangt u wellicht gasten, meestal wordt er met elkaar gegeten. Familie of 

vrienden komen langs. We ontvangen hen hartelijk. We hebben een gezellige tijd met 

elkaar. En dan vertrekken ze weer. Meestal zijn we ook weer blij dat ze vertrekken. 

Het bezoek is waardevol en goed, maar niet bedoeld voor altijd.  

Hoe ontvangen wij Christus? Ook hartelijk om een goede tijd met elkaar te hebben en 

de maaltijd met elkaar te delen? Om daarna weer ieder zijn eigen weg te gaan? Of 

ontvangen wij Christus in ons huis, om binnen in ons alles te veranderen, om elke 

kamer van ons leven aan te raken door zijn aanwezigheid, om Zijn licht te laten 

schijnen in alle uithoeken van ons hart. Het licht van Zijn aanwezigheid schijnt in het 

donker en neemt dat donker weg. 
 

Christus, hoe zal ik U ontvangen? Open de deuren van mijn leven. Help me mijn 

donker onder ogen te durven zien. Geef dat ik U binnenlaat in mijn huis. Dat U thuis 

bent bij mij en ik bij U. Here God wees welkom, kom langs en kom binnen - om nooit 

meer weg te gaan, om altijd thuis met U te zijn. 
 

Er verandert veel in ons en om ons heen. Maar als Jezus thuis bij ons is en wij bij 

Hem, geeft dat eeuwige houvast, waar geen veranderingverandering in kan brengen. 
 

Een warme, hoopvolle en gastvrije Advent en Kerst toegewenst. 

En alvast een gezegend 2026. 

 

Hartelijke groet, 

Scarlett Lerrick 

 

  



BEËINDIGING uitgave Maandblad Zoelen 
 

Het Maandblad van Zoelen is een bekend periodiek binnen de dorpsgemeenschap van 

Zoelen. Sinds de oprichting heeft het maandblad als doel gehad om de inwoners te 

informeren en te betrekken bij alles wat er speelt binnen de kerkelijke gemeente rond 

de Stefanuskerk. 

Het Maandblad van Zoelen zag het levenslicht halverwege de tweede helft van de 

vorige eeuw en werd toen al verspreid door het hele dorp. 

In de decennia die volgden, groeide het Maandblad van Zoelen uit tot een veel 

gelezen communicatiemiddel in het dorp. Dankzij de inzet van enthousiaste 

redacteuren en vrijwilligers werd niet alleen de lay-out professioneler, maar steeg ook 

de oplage gestaag. 

Met de opkomst van het internet en sociale media heeft het Maandblad van Zoelen 

zich weten aan te passen aan de moderne tijd. Naast de papieren editie is er een 

digitale versie beschikbaar gekomen, waardoor ook oud-inwoners en geïnteresseerden 

van buiten Zoelen het nieuws kunnen volgen.  

Nu de Protestantse Gemeente te Zoelen is opgegaan in de Protestantse Gemeente 

Lingestreek, komt er een einde aan het bestaan van het Maandblad. De communicatie 

wordt voortgezet met het nieuwe magazine Lingestreek Licht, met een veertiendaagse 

nieuwsbrief Lingelijntje en met de website www.pglingestreek.nl  

Allen die zich in de loop der vele jaren tot op vandaag zich hebben ingezet voor het 

Maandblad komt heel veel dank toe. 

 

Ed Snijders 

 

 

 

 
  

 

SPREEKWOORD VAN DE MAAND 
 

Een jobstijding 
 

Het boek Job heeft altijd enorm tot de verbeelding gesproken. Het is aangrijpend 

hoe de herdersvorst Job het ene onheilsbericht na het andere ontvangt. Allemaal 
jobstijdingen (tijding = bericht). Maar we speken ook van een jobsgeduld en we 

zeggen: zo arm als Job. Het geloof van deze sheik doorstaat tenslotte de vele 
beproevingen en hij leeft nog lang en welvarend. 

 
Nu zal ik mijn mond niet bedwingen.  

Ik wil spreken in de benauwdheid van mijn geest,  
klagen in de bitterheid van mijn ziel.   

(Job 7: 11) 
 

http://www.pglingestreek.nl/


PASTORALIA 
 

Geboren 
Op 10 november jl. zijn Pieter en Naomi Cornelissen voor het eerst ouders 

geworden van een zoon. Hij heet Matthijs Pieter en zijn roepnaam is Matthias. 

Op het geboortekaartje staat de dichtregel:  
 

“Teder, lief en nog zo klein 

een stil moment om dankbaar te zijn.“ 
 

Namens onze gemeente van harte gefeliciteerd met Matthias en Gods zegen 

toegewenst! 
 

Geranne 

 

Binnengegaan in Gods rust 
 

Want wie Gods rust is binnengegaan, vindt rust na zijn werk zoals  

God na het zijne (Hebreeën 4: 10) 
 

In de kerkdienst van zondag 23 november gedachten we de gemeenteleden  

die ons het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen: 
 

Gerritje Cornelia Snoek-van Ommeren, 

Overleden op 28 november 2024, 91 jaar 
 

Catharinus Herman van Ingen, 

Overleden op 16 april 2025, 82 jaar 

 

Adriana Carolina van Ojen-Dirksen, 

Overleden op 18 april 2025, 90 jaar 
 

Christiaan Dirk Vink, 

Overleden op 9 juni 2025, 83 jaar 
 

Aaltje Sanderina Adriana Tweeboom-ter Horst, 

Overleden op 11 juni 2025, 91 jaar 
 

Ida Helena van der Woerd-van de Pol, 

Overleden op 5 september 2025, 84 jaar 
 

Albert Cornelis van Binsbergen, 

Overleden op 13 oktober 2025, 73 jaar 
 

Hendrik Gerrit Steenis, 

Overleden op 10 november 2025, 70 jaar 

  



Verslag KERKENRAAD november 
 

De kerkenraad is op 12 november bij elkaar geweest. Er zou bezoek komen van onze 

classispredikant, ds. Ada Rebel, maar zij meldde zich ziek. Hierdoor bleef er een korte 

agenda over. 

Punten die zijn besproken: 

• Evaluatie van de gemeenteavond van 15 oktober. 

• Reacties op de afspraken over het preekrooster voor 2026 en 2027. 

• De begrotingen van de kerkrentmeesters en diaconie zijn vastgesteld. 

• Rond de voortgang toekomst kerkgebouwen komt er een extra 

kerkenraadsvergadering op 8 december. 

• De coördinatoren van alle kernraden zijn bij elkaar geweest om te kijken of ze 

gezamenlijk op kunnen trekken. 

• Verschillende kernraden zijn bij elkaar geweest. Enkele bevindingen zijn 

gedeeld. 

• De mededelingen worden vanaf januari 2026 centraal geregeld via de scriba.  

•  De pastores beraden zich over een voorstel voor bijzondere diensten (huwelijk, 

doop, etc.) en een uniforme liturgie voor de reguliere diensten. Dit gaan ze 

doen met de organisten en met gemeenteleden uit de kernen. 

• De kerkrentmeesters bereiden de Eindejaarscollecte voor. 
 

Jolanda de Koning, scriba 

 

Nieuwe communicatiemiddelen in de PG Lingestreek 
 

Nu er één Protestantse Gemeente Lingestreek is, willen we ook gebruik maken van 

communicatiemiddelen voor de hele protestantse gemeente en alle kernen. Het gaat 

om de kernen Zoelen, Buren, Kerk- en Kapel-Avezaath en Erichem/Asch. 

➢ Voor het hele dorp is er nu drie keer per jaar Lingestreek Licht, een huis-aan-

huis magazine met activiteiten, kerkdiensten, verhalen en nog veel meer.  

➢ Voor kerkleden en belangstellenden is er de tweewekelijkse nieuwsbrief 

LINGELIJNTJE, met nieuws onder andere over kerkdiensten en activiteiten, 

verslagen van kerkenraadsvergaderingen en gemeenteavonden. Met 

mededelingen, collectes en bloemengroeten. Aanmelden via 

www.pglingestreek.nl (formulier boven in menubalk). 

➢ Voor kerkleden is er de KerkApp met het wel en wee van de Protestantse 

Gemeente Lingestreek, om met elkaar te communiceren en zich aan te sluiten 

bij allerlei groepen. Aanmelden via www.pglingestreek.nl (formulier boven in 

menubalk). 

➢ Op de website www.pglingestreek zijn altijd de laatste ontwikkelingen te vinden. 

Ook vindt u daar de contactadressen van de pastores voor als u behoefte heeft 

aan contact met de kerk (klik op contact pagina).  

 

  

http://www.pglingestreek.nl/
http://www.pglingestreek.nl/
http://www.pglingestreek/


Langs deze weg wil ik de makers van het Maandblad hartelijk bedanken.  

• Ed Snijders, die jarenlang de kopij heeft verzorgd en er altijd maar weer 

achteraan ging om voldoende kopij binnen te halen. 

• Tineke Buitenweg, die van de kopij van Ed een mooie uitgave maakte. 

• Martin Haagen, die ervoor zorgde dat het document bij de drukker belandde en 

weer terug naar Zoelen. 

• Al die mensen die jarenlang meditaties en andere stukjes hebben aangedragen. 

Het was een goed middel om het hele dorp Zoelen te betrekken. Hopelijk blijft u 

betrokken via de nieuwe middelen die we aanbieden.  
 

Jolanda de Koning, scriba  

 

De Stefanuskerk te Zoelen  
 

800 jaar oud !? 

Op het zuidelijke uiteinde van de stroomrug waarop en waarlangs Zoelen is 

gebouwd, staat de Stefanuskerk, gewijd aan de heilige Stephanus, de eerste 

martelaar. Mogelijk heeft er in de Karolingische tijd, de 8ste - 9de eeuw, al een 

kerkje gestaan. De kerk wordt vermeld op de oudst bekende kerkenlijst uit 1395 

van de domfabriek te Utrecht. Oudheidkundig onderzoek in 1987 leverde 

bouwresten op van een kleiner gebouw van tufsteen uit het begin van de 13de 

eeuw. Mogelijk is een deel van de muur tussen het schip en het koor daar een 

restant van. De toren en het koor stammen uit het midden van de 15de eeuw in de 

tijd dat Johan van Rossum Heer van Zoelen was. De kerk bevatte een Onze-Lieve-

Vrouwealtaar en een Sint-Nicolaasaltaar. Hoe zelfstandiger en invloedrijker de 

bewoners van een Heerlijkheid waren, des te imposanter was de kerk. De toren 

had in die tijd dan ook een majestueuze gotische spitsbogige ingang. Later is deze 

ingang gedeeltelijk dichtgemetseld en voorzien van een roosvenster. Een zelfde 

hoge spitsboog gaf toegang tot het schip van de kerk.  

In het midden van de 16de eeuw is het schip vernieuwd in Neder-Rijnlandse stijl. 

Een post van 18 juni 1545 in het rechterlijk archief van Tiel vermeldt dat “Jacob 

Hubertsz. de kap van de buyck van de kerk van Soelen zal opvoeren en winden 

acht voet hoog.” Hubertsz. was timmerman en woonde in het dorp Zandwijck bij 

Tiel. 

In 1717 “is er sulcken storm geweest dat de kerck aan de noordesijde is 

ingewaeyt.”  

In de Staatsregeling van 1798 werd bekend gemaakt dat de toren en de klokken 

in eigendom overgingen naar de burgerlijke gemeente. Zij betaalde toch al de 

torenwacht die van belang was bij brand en dreigende overstromingen. De grond 

waarop de toren staat en de kerk zijn in bezit van de Protestantse gemeente te 

Zoelen.  

In 1842 werd de kerk getroffen door de bliksem. De toren en vooral het orgel uit 

1747 raakten zwaar beschadigd. Toen is ook de torenspits vervangen. Uit een 

oude gravure blijkt dat de huidige spits aanzienlijk minder slank is dan de vorige. 

Boven de gewelven van het schip zijn aan de muur tussen schip en koor de 

diverse bouwfasen nog af te lezen.   



Omstreeks 1900 besloot men een nieuw portaal voor de kerk te bouwen: de 

tegenwoordige ingang.  

In 1945 heeft de organist Michiel Ruis de toren gered van de vernietiging door de 

Duitsers door de aangebrachte springlading onklaar te maken.  

Van 1985 tot 1988 heeft de kerk een grote restauratie ondergaan.  
 

Zoelen 450 jaar Protestant 

Cornelis van Utrecht (1576 - ?)  

Het verhaal gaat dat de monnik Cornelis van Utrecht in 1545 door de abdij van 

Oostbroek bij Utrecht op verzoek van de abt van de Abdij van Egmond naar 

Egmond is gezonden om daar de functie op zich te nemen van keldermeester, 

opzichter van de wijnkelder. Het jaar daarop wordt hij proost van het 

Benedictinessenklooster Klaarwater te Hattem. Dat ontvlucht hij omstreeks 1575 

samen met de non Andrea van Apeldoorn om pastoor te worden in Zoelen. In 

1576, dus 450 jaar geleden, gaat hij met zijn gemeente tot de Hervorming over.  

(Uit de brochure Rondje in en om de Stefanuskerk) 
 

Ed Snijders 

 

 

KERSTSAMENZANG 13 december 
 

De kerstsamenzang zal op zaterdagavond 13 december in de Stefanuskerk  

van Zoelen gehouden worden. 

Medewerking wordt verleend door het mannenkoor “Excelsior”, het kinderkoor  

van de basisschool “Den Aldenhaag” en soliste Thea van Woesik. 

De avond begint om 19.30 uur. 

Toegang gratis. Wel zal er een collecte gehouden worden. 

 

 

De KERSTBOOM in de kerk 
 

Ook dit jaar kunnen we tijdens de kerkdiensten rondom Kerst weer genieten van 

een mooie, grote kerstboom in de Stefanuskerk. 

De boom hebben we opnieuw gekregen van de heer en mevrouw Sloot – van de 

Wetering, Terweistraat 1 in Zoelen. We zijn hier erg blij mee en willen hen graag 

bedanken voor dit mooie gebaar. Ook willen we de vrijwilligers bedanken die de 

kerstboom hebben gezaagd en natuurlijk niet te vergeten de groep die de 

kerstboom weer zo mooi heeft opgetuigd.  

Fijn dat het dit jaar weer allemaal zo goed is verlopen! 

 

Bedankt namens de Kernraad Zoelen!  

  



Vakantieweek ROOSEVELTHUIS 
 

 

Van zaterdag 27 september tot en met zaterdag 04 oktober hebben 

zeven leden van de PG te Lingestreek een mooie vakantie beleefd in  

zorghotel Hyde Park, afd. Rooseveltpaviljoen. 

Wat hebben wij allen een gezellige, leuke, mooie, bijzondere vakantie gehad met 

ook nog eens prachtig weer: verschillende dagen buiten kunnen lunchen. 

 

Thema was: vervoer. Op zondag een goede kerkdienst met een mooie muzikale 

omlijsting. Gasten konden op de duo-fiets mee fietsen of konden mee met de 

golfkar en natuurlijk is er ook gewandeld en waren er workshops. Ook werd de 

ochtendgymnastiek  niet vergeten. 

 

In de avonden  konden wij genieten van een pub-quiz, bingo, “waar of niet waar”, 

zangkoor de Rozenzwaaiers , een chianti-koor en een leuke film. Op een mooie 

middag hebben we buiten de polonaise gelopen onder begeleiding van een heus 

draaiorgel, waarbij wij ook heerlijk konden smullen van Wilco’s ijs, die er was met 

de ijscokar. Gasten konden kiezen uit een uitje naar het spoorwegmuseum in 

Utrecht, naar auto-museum Visscher in Buren en winkelen in Veenendaal. 

Verder was er op vrijdag een goede-doelenmarkt: dames konden zich laten 

kappen en de nagels laten lakken, de heren konden zich nat laten scheren. 

In de middag corsages gemaakt; een ieder had zich mooi aangekleed.  

Daarna volgde een heerlijk, feestelijk diner. 

 

Kortom, wij hebben een onvergetelijke vakantie 

mogen beleven. 

Hierbij een foto van 5 van de 7 gasten die mee 

geweest zijn. 

 

Gerda van Teeffelen 

 
 

 
 

 

 

Opbrengst OLIEBOLLENACTIE  
 

Mede door de fantastische inzet van vele venters hebben wij het fantastische bedrag 

van €1.909,- verdiend voor het onderhoudsfonds van onze mooie Stefanuskerk. 

Natuurlijk willen wij allen bedanken voor hun inzet. 

Ook willen wij alle mensen bedanken voor hun gift. 

 

Corrie van Hilten en Gerda van Teeffelen 

  



Vanuit de KERKRENTMEESTERS 

van de Protestantse gemeente Lingestreek 
De kerk die spaart voor later, mist de oogst vandaag. 

We moeten nu investeren in de kerk, jonge mensen vasthouden en hen betrekken. Dit 

kan niet zonder te investeren. Wat hebben we eraan als er nog veel middelen zijn, 

maar geen mensen. 

De kerkenraad heeft bewust gekozen om de komende 3 jaar te investeren in de 

toekomst van de Protestantse Gemeente Lingestreek. 

 
Actie kerkbalans 2025 in de PG Lingestreek. 

Het totaal toegezegde bedrag voor actie kerkbalans blijft hangen op €88.902,-. 
Ons benodigde bedrag is €120.000,-  

  
De inzameling voor de Solidariteitskas is gestart. Vorig jaar werd er voor de 

Solidariteitskas het mooie bedrag van €7.908,- opgehaald. 

 
Het banknummer van de kerkrentmeesters is NL95 ABNA 0122 7297 49 

 
 

U kunt ook gebruik maken  
van de QR-code. 

 
En natuurlijk ook via onze Kerk-app  

onder het kopje Geven 
Hartelijke groet,  

De kerkrentmeesters: Anja de Man, Matthijs Heuff, Peter van Leenen 
 

 
 

Actie KERKBALANS 2026 komt eraan 
In januari organiseren we in onze gemeente weer Actie Kerkbalans. Tijdens deze 

actieperiode zullen we u om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2026 

kunnen blijven doen waar we als kerk al eeuwen voor staan. Vandaar dat we onze 

gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen. 

Tussen zaterdag 10 januari en zaterdag 24 januari ontvangt u een brief of email met 

het verzoek om bij te dragen.  

We hopen dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk van 

waarde blijven en plannen maken voor de toekomst. 

Voor de actie 2025 hebben wij nog niet alle toegezegde bijdragen ontvangen. Hierbij 

een oproep om dit alsnog over te maken. Het liefst ontvangen we de toegezegde 

bedragen nog in het jaar 2025. 

Het bankrekeningnummer is NL95 ABNA 0122 729749   

t.n.v. De Kerkrentmeesters PG Lingestreek 

Alvast bedankt voor uw medewerking 

 

De Kerkrentmeesters van de PG Lingestreek 



 

 

 

SOFIETJE 
 

NIEUWJAARSWENS of BELOFTE  

Numeri 6: 22 - 27 
 

Vertaling NBG: 

De Here zegene u en Hij behoede u, 

de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, 

de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 
 

Vertaling NBV: 

Moge de Heer u zegenen en moge Hij u behoeden etc. 
 

Het klinkt als een nieuwjaarswens: Ik wens je een gelukkig nieuw jaar, ik wens 

je veel heil en zegen. 
 

Een bekend theoloog beweert echter dat de juiste vertaling is: 

De Here zegent en behoedt je,  

de Here doet zijn aangezicht over je lichten en is je genadig,  

de Here verheft zijn aangezicht over je en geeft je vrede. 
 

Dit klinkt niet meer als een vrome wens, maar als een zekere belofte. 

Na deze zegen die Aäron en zijn zonen moeten uitspreken, volgen dan ook de 

woorden:  

Als ze mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen. 
 

Het is dan ook terecht dat de dominee aan het eind van de dienst niet zegt: 

Verheft uw harten tot God en ik wens u de zegen van God toe, maar: ontvangt 

de zegen van God. 
 

God kan nooit zoiets zeggen als: Ik wens je een gelukkig nieuwjaar, Ik wens je 

veel vrede en liefde. 

Als God spreekt over vrede, liefde, heil, dan geeft Hij vrede, liefde en heil. Hoe 

onze ervaringen daarmee ook zijn: zijn beloofde zegen staat als een paal boven 

water en zijn naam staat daarvoor garant: Ik ben er bij. 
 

Eeuwenlang hebben deze woorden in onze kerk 

geklonken. Ook in dit nieuwe jaar 2026 zullen ze 

klinken tot de Heer terug komt. Wij zijn 

gezegende mensen 

 

De zegenende Christus  
 (mozaïek in de kerk op de Thabor) 

 

 



Uitnodiging STAMPOTTEN maaltijd 10 januari 2026 
 

In januari willen we graag weer een stamppotten buffet organiseren. 
We hebben hiervoor als datum geprikt zaterdag 10 januari a.s. 

We hopen dat het net zo'n succes wordt als de afgelopen jaren! 
 

Opgeven kan bij Peter en/of Geranne de Fijter. 
(Telefonisch: 0344-681326, email: geranne.vandernettenvanstigt@hotmail.com  

of door het opgavestrookje in de bus te doen). 

 

Opgeven kan tot en met zondag 4 januari 2026. 

Wees er op tijd bij aangezien we een maximum aantal deelnemers  
kunnen huisvesten en vol = vol! 

 

Wanneer: zaterdagavond 10 januari 2026 

Hoe laat: vanaf 17.30 uur 

Waar: consistorie van de kerk in Zoelen 

Kosten: u kunt een vrijwillige bijdrage in de pot stoppen. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

===================================================== 

 

OPGAVE STROOKJE STAMPPOTTEN MAALTIJD 10 JANUARI 2026: 

 

Ik/wij komen graag! 

 

Naam: 

Aantal volwassenen: 

Aantal kinderen: 

  



ZOLDERMARKTEN in voorjaar 2026 
📦 Inleveravonden: 

Vrijdag 23 januari 

Vrijdag 20 februari (let op: in de vakantie) 

Vrijdag 20 maart 

 

Tijd: 19:00 – 19:30 uur  

Locatie: Kerk van Zoelen 

 

🛍️ Zoldermarkten: 

Vrijdag 30 januari 

Vrijdag 27 februari 

Vrijdag 27 maart 

 

Tijd: 17:00 – 20:00 uur  

Locatie: Kerk van Zoelen 

Geniet tijdens het struinen van een heerlijk kopje koffie of thee én onze versgebakken 

wafels – een echte aanrader! 

Een perfecte avond uit voor liefhebbers van tweedehands schatten en gezelligheid. 

Iedereen is welkom! 

Zet het in de agenda en mis het niet! 

 

 

ONDERHOUDSFONDS 
Wij mochten de volgende opbrengsten ontvangen van onderstaande collecten tijdens 

de kerkdiensten en giften: 

• Collecte januari uitgang Onderhoudsfonds € 88,50 

• Collecte februari uitgang Onderhoudsfonds € 93,25 

• Collecte maart uitgang Onderhoudsfonds € 51,78 

• Collecte april uitgang Onderhoudsfonds € 108,45 

• Collecte mei uitgang Onderhoudsfonds € 96,45 

• Collecte juni uitgang Onderhoudsfonds € 107,70 

• Collecte juli uitgang Onderhoudsfonds € 47,25 

• Collecte augustus uitgang Onderhoudsfonds € 43,35 

• Vanaf september is geen collecte meer gehouden voor het Onderhoudsfonds. 

• Via Tine Snijder een gift van € 10,- 

• Bij wegbrengen van de plantjes een bedrag van € 50,- 

 

Alle gevers aan de collecten en de gift, hartelijk dank! 

Het bestuur van de stichting Onderhoudsfond Stefanuskerk Zoelen 

 

  



Stefanuskerk Zoelen en Magnificatkerk Tiel organiseren samen: 

 

KERSTWANDELING “ OP ZOEK NAAR DE STAL” 

20 december 2025 

Start in de Stefanuskerk Zoelen om 18.30 uur 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met optredens van het kinderkoor Den Aldenhaag. 

 

Parkeren bij het Dorpshuis in Zoelen 

Tip: neem je lampion mee! 

 

Tijdens de viering wordt een collecte gehouden voor de onkosten. 

 

  



KERKRENTMEESTERS  
 

Opbrengst collecte: 

12 oktober € 119,30 

26 oktober € 162,02 

5 november € 225,27 
9 november € 79,60 

12 november € 217,80 

 

Giften: 

ontvangen via Dankstond € 95,00 

 

Namens de kerkrentmeesters, Maarten Verweij 

 

DIACONIE 
 

Opbrengst collecte: 

12 oktober Roosenvelthuis € 64,55 

26 oktober Actie schoenendoos € 69,55 

5 november Voedselbank € 156,25 

9 november Dorcas € 36,60 

23 november Palliatieve Zorg € 135,70 

 

Namens de diaconie, Dirk Slob 

 

BLOEMENDIENST 
 

Ter bemoediging en als groet van de gemeente zijn de bloemen gebracht bij: 

Mevrouw Netten van der Stigt 

De heer E. van Malsen 

Mevrouw Hennie Verweij - Arisse 

Mevrouw De Waal 

Mevrouw H. Termeer 

Fam. Pieter Cornelisse 

 

Giften: 

Plantjes en cadeautjes Dankstond € 199,70   

Via Teuni € 5,00   

Via Johan € 20,00   

Via Gerda € 50,00 € 5,00 € 10,00 

 

De medewerkers van de bloemendienst, 

Teuni, Ton, Gerda, Gonnie, Hennie, Geranne, Felicia en Gerda 

  



 

 

 

 

  



 
 


